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Mogelijke indeling van de rouwkaart
Gedicht of tekst
Openingstekst

Man, vader, schoonvader, opa of grootvader, overgrootvader, zoon,
schoonzoon, broer, zwager oom

o

Vrouw, moeder, schoonmoeder, oma of grootmoeder, overgrootmoeder,
dochter, schoondochter, zus, schoonzus, tante

Naam
sinds (datum) weduwnaar/weduwe van...

* Geboortedatum T Datum van overlijden
Eventuele persoonlijke tekest
Ondertekenaars
Adres/correspondentieadres:

Overeenkomstig zijn/haar wens zal de uitvaart
in besloten kring plaatsvinden.

o

Plaats van opbaring
Plaats en tijdstip van de condoleance
Plaats en tijdstip van de uitvaart

Geen bloemen.
Deze dagen liever geen bezoek aan huis.

In plaats van bloemen gelieve een vripwillige bijdrage deponeren in de collectebus van het
Koningin Wilhelmina Fonds, in de hal van het uitvaartcentrum.

Idem- Nederlandse Hartstichting — Reunmafonds — Nierstichting enz,.




Openingsteksten algemeen

10.

11.

12.

13.

14.

Intens verdrietig hebben wij afscheid moeten nemen van...
Heel rustig is van ons heengegaan onze onvergetelijke en lieve. ..

Na een leven vol toewijding en zorg voor zijn/haar gezin is rustig
ingeslapen. ..

Intens bedroefd geven wij u kennis van het overlijden/heengaan
van...

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid
en liefde, is van ons heengegaan...

Na een intens, kleurrijk en dynamisch leven is overleden...

Met grote bewondering en dankbaarheid voor wie hij/zij voor ons
was, hebben wij afscheid moeten nemen van...

Te midden van allen die hem/haar lief waren, is rustig ingeslapen...
Hierbij geven wij u kennis van het overlijden van...

Intens verdrietig, maar met onuitwisbaar mooie herinneringen aan
zijn/haar leven, hebben wij afscheid moeten nemen van...

Met liefde, tespect en dankbaarheid voor zijn/haar leven nemen wij
afscheid van...

Ongeloof en verdriet. Woorden schieten tekort om onze gevoelens te
beschrijven, want vandaag is overleden...

Niet onverwacht, maar wel veel te vroeg is van ons heengegaan. ..

Toch nog onverwacht moeten wij in liefde afscheid nemen van...



Gedichten algemeen

1.

10.

11.

12.

13.

Vele fijne herinneringen, vergachten onze smart.
Voorgoed uit ons midden, maar voor altijd in ons hart.

Huil niet omdat ik er niet meer ben,
maar glimlach omdat ik er was.

Groot is de leegte en het verdriet, mooi Zijn de herinneringen.

We staan niet altijd stil bij het woord “samen”,
maar het is een groot gemis, als “samen” uit je leven is.

Je liefde, kracht, je warmte en je lach, we zullen je missen iedere dag.
Herinner mij, maar niet in sombere dagen,

herinner nij in de stralende zom,

hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Dierbare herinneringen overleven het gemis van bier en na.

Bij elk afscheid wordt een herinnering geboren.

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat,
maar 0ok het spoor dat je achterlaat.

Wel uit het oog, niet uit ons hart.

Als een schip verdwijnt achter de horizon, is bij niet weg,
we gien hem alleen niet meer.

Omidat er liefde is bestaat er geen voorbi.

Diegenen die ik liefheb verlaat ik, om diegenen die ik liefhad terug
te vinden.



10.

11.

Openingsteksten na ziekte

Na een waardig gedragen ziekte is overleden...

Ondanks zijn/haar positieve instelling en enorme vechtlust heeft
hij/zij deze strijd niet kunnen winnen. Met veel verdriet geven wij u
kennis van het overlijden van...

Na een langdurige en intensieve verzorging door velen, is thuis in
zijn/haar vertrouwde omgeving overleden...

Na een periode van afnemende gezondheid hebben wij afscheid
moeten nemen van. ..

Stil van verdriet en vol bewondering voor de kracht waarmee hij/zij
zijn/haar ziekte bevocht, hebben wij afscheid genomen van. ..

Tot het laatst vervuld van hoop, maar door zijn/haar lichaam in de
steek gelaten, is vredig van ons heengegaan...

Met al zijn/haar strijdlust en wilskracht heeft hij/zij de strijd niet
kunnen winnen. Na alle fijne jaten die wij met hem/haar mochten
beleven, hebben wij met veel verdriet afscheid moeten nemen van...

Intens verdrietig, maar met diep trespect voor de strijd die hij/zij
geleverd heeft om bij ons te blijven, delen wij u mede dat rustig is
ingeslapen. ..

Dankbaar dat hij/zij niet langer heeft hoeven lijden, maar intens
verdrietig om het verlies geven wij u kennis van het overlijden van...

Intens bedroefd delen wij u mede, dat na een kortstondig en moedig
gedragen ziekte, van ons is heengegaan ...

Bedroefd, maar dankbaar voor wat hij/zij in zijn/haat leven voor ons
heeft betekend, delen wij u mede dat, na een liefdevolle verzorging
door velen, van ons is heengegaan ...



Gedichten na ziekte

1. De wil was er nog, de kracht niet meer.

2. Het laatste beetje is nu op, veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand, gedoofd zijn alle vuren.

3. Hand in hand zijn wif gegaan, tot aan de drempel moegestreden,
maar omringd door ons allen, ben je rustig heengegaan.

4. Jewas 20 moe, je hebt je strijd gestreden.
Al je zorgen en verdriet beboren nu fot het verleden.

5. Opgewekt en 2orgzaam, nooit klagend, altijd stil dragend.
Moedig ging je door, steeds weer,

tot het laatste moment, je kon niet meer.

6. Rust nu maar uit, je hebt je strijd gestreden.
Je hebt het als een moedig mens gedaan.



Dementie

1. Als de wereld om je heen,
steeds een beetje vager wordy.
Als er onrust is en pijn.
Dan is het goed, dat er nu vrede kan ijn.

2. Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetye.
En alle beetjes die jij stierf, 't is vreemd maar die vergeet je.
Het is je diwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe,
maar op een dag ben je aan je laatste beetje toe.

3. Je wereld werd steeds kleiner en wij waren slechts een verre herinnering.
Nu nemen wij voor altijd afscheid van wie je was.



Openingsteksten religieus

1.

10.

11.

12.

Na een leven vol zorg voor allen die hem/haar lief en dierbaar waren,
is door de Heere uit ons midden weggenomen...

De Here heeft voor ons geheel onverwacht uit ons midden
weggenomen. ..

Op Zijn tijd, maar voor ons onverwacht, heeft de Here tot Zich
geroepen...

Opgenomen in Gods Heerlijkheid...
Bedroefd om zijn/haar heengaan, maar met een dankbare herinnering
aan de liefde die hij/zij ons heeft gegeven, delen wij u mede dat in vol

vertrouwen op zijn/haar Heer en Heiland van ons is heengegaan. ..

Tot onze diepe droefheid is, na een periode van afnemende krachten,
door de Here uit ons midden weggenomen ...

In de zekerheid van het geloof is overleden. ..
God heeft Thuisgehaald...

Bedroefd, maar dankbaar dat een verder lijden hem/haar bespaard is
gebleven, delen wij u mede dat in vrede van ons is heengegaan...

Na een leven vol liefde en warmte voor anderen, is in geloof en
vertrouwen van ons heengegaan...

Onverwacht heeft God tot Zich geroepen...

Dankbaar wat hij/zij in zijn/haar lange leven voor ons en zovelen
heeft betekend, delen wij u mede dat God tot Zich heeft genomen. ..



Ondertekst

1. Geen bloemen.
2. Deze dagen liever geen bezoek aan huis.
3. ... hield van (kleur/soort) bloemen

4. In plaats van bloemen gelieve een vrijwillige bijdrage deponeren in de
collectebus van het Koningin Wilhelmina Fons, in de hal van het
uitvaartcentrum.

5. Idem- Nederlandse Hartstichting — Reumafonds — Nierstichting enz.

6. Wij danken de medewerkers van zorgcentrum (naam) voor de
liefdevolle verzorging.

7. Geheel overeenkomstig zijn/haar wens hebben wij in besloten kring
afscheid genomen.

8. De uitvaart heeft in stilte plaatsgevonden.

9. Wij zullen in besloten kring/familiekring afscheid nemen.

Aanvullende tekst voor een rouwadvertentie

1. Zij die geen rouwkaart hebben ontvangen, gelieve deze aankondiging
als zodanig te beschouwen.

2. Mochten wij vergeten zijn u een rouwkaart te sturen, dan verzoeken
wij u deze rouwadvertentie als zodanig te beschouwen.



In Memoriam

1.

10.

11.

12.

13.

Altijd in onze gedachten.

Lieve ....., ik mis je intens.

Het gemis wordt steeds erger.

Wij blijven je naam noemen.

Uit het oog, maar niet uit het hart.

Al .. jaar zonder je liefde, je stem en je warmte.
Het missen wordt langer, het weerzien korter.
De tijd gaat voorbij, maar het gemis blijft.

Licht dat niet dooft,
liefde die blijft.

De tijd gaat voorbij,
maar pijn en verdriet blijven.

Geen dag dat we niet over je praten.
Geen dag dat we niet aan je denken.
Geen dag dat we je niet missen.....

Ik denk nog steeds aan jou en voel de pijn,
het had ook anders kunnen zijn...!
Nog geen moment uit mijn gedachten.

Het gemis zal altijd blijven
De lege plek, het doet zo'n pijn
In gedachte en in ons hart

Zal hij/zij altijd bij ons zijn.






